4 Mei beeld Giethoorn

gebogen

maar ongebroken
verborg het riet
vervolgden

en verzet

hier wakend

als steen

in de stroom
voor durende
vrede

Ook Giethoorn kende oorlogsslachtoffers; een aantal van hen hebben
hun laatste rustplaats hier op het kerkhof.

Veel onderduikers vonden een veilige plek in Giethoorn.

In de pastorie, boerderijen en schuren werden vervolgden
ondergebracht.

Bij razzia’s bood de drassige omgeving met het riet regelmatig een
veilige schuilplaats.

Het beeld verwijst met kei en rietpluimen naar deze, voor Giethoorn,
roerige tijden.

De rietpluimen staan in een beschermende boog.

Voor fundering van kerk en klokkenstoel zijn indertijd zwerfkeien
gebruikt; de kei staat niet alleen voor standvastigheid maar ook voor de
vastberadenheid van de Gieterse bevolking om de oorlog door te
komen en tevens voor de toekomst:

Waar vrede standhoudt als een steen in de rivier.

Het was voor mij een eer om een monument voor Giethoorn te maken
en ik dank het 4-5 mei comité dat zij mij die gelegenheid hebben
geboden.

Harriet Verleun






